
Orgel 
We brengen de kaarsje in ons midden  
van de kinderen die we afgelopen maand  
in onze geloofsgemeenschap hebben opgenomen. 
We heten ze van harte welkom! 
 
Welkom 
 
Een eerste kaars 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bidden om Gods nabijheid 
Advent is oefentijd: 
ons opnieuw laten raken door mensen. 
Uitgelezen tijd om midden het leven  
ook Hem te herkennen als een spoor van licht. 
 

Een tijd om muren te slopen. 
De muren die mensen van elkaar verwijderen, 
de muren van onbegrip en achterdocht, 
de muren die ons verhinderen  
om de ander te zien met nieuwe ogen. 
 

Advent: een tijd om weer te gaan geloven 
in de kracht van het licht: 
bij het licht van telkens één kaars meer 
weer gaan zien waar het op aan komt. 
 

God en Vader,  
kom ons nabij met uw barmhartigheid; 
bewaar in ons het geloof dat Gij aanwezig komt 
waar muren worden afgebroken 
en waar het goede wordt gedaan. 
Ontferm u zo vandaag over ons, 
wij die uw mensen zijn. 
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Het is goed te schuilen bij de Heer  
en op Hem te hopen  

 
Gebed 
God, Gij die als een verre stem weerklinkt  
in ons bestaan. 
Gij die ons roept  
om ons heil niet te zoeken  
in eigen haard en huis, 
maar in de warmte en het onderdak  
dat wij anderen bieden. 
Doe ons uw stem horen, laat ons uw licht zien 
in Hem die als een vreemd kind binnengekomen 
is in ons leven. 
Hij die de mensen hoop heeft gegeven 
door naast hen te gaan staan, 
Jezus de man van Nazareth. 
Schenk ons vertrouwen in zijn woorden  
zolang wij onderweg zijn, 
opdat wij eenmaal uw land bereiken 
waar gastvrijheid is en onderdak, 
waar alle haat is uitgewist 
en alle tweedracht gestild. 
Dat bidden wij U vandaag en alle dagen. Amen. 
 
Moment voor de kinderen 

Inleiding op de lezingen 
Tot op vandaag zijn wij als gelovigen  
geroepen om rechtvaardig te zijn  
en onrecht te bestrijden.  
Een duidelijke oproep aan ieder van ons.  
Ook al heerst er onrust,  
zo voegt Lucas eraan toe, 
wees niet bang, maar hou het hoofd  
opgeheven en wees waakzaam. 
 



Naar de eerste lezing van Jeremia  
en het evangelie van Lucas 
God zegt: 
“Ik beloof jullie  
dat er ooit een land komt waar vrede is 
en waar geen oorlog en geen geweld  
meer bestaan. 
Dan zal er een koning zijn die lijkt op koning Da-
vid één die de aarde eerlijk bestuurt.” 
 
Jezus zegt tegen ons: 
“Kijk om je heen. 
De wereld zoals ze is, blijft niet altijd hetzelfde. 
Je zult nieuwe dingen zien 
aan de hemel en op de aarde. 
Mensen kunnen daar bang van worden 
en in paniek raken, 
maar dat is niet nodig. 
Het is het begin van een wereld die anders is, 
waar de vrede van God zal wonen. 
Maak je dus niet teveel bezorgd  
om alles wat je in je leven meemaakt, 
want dan loop je het risico dat je niet ziet 
waar die nieuwe aarde  
al een heel klein beetje zichtbaar wordt.” 
 
Homilie 
  
 
 
 
 
 



Voorbeden 
Bidden we: 
voor onze grote wereld,  
die nog verre van ideaal is, 
waar zoveel mensen leven in angst,  
door oorlog en klimaat, 
of om wat hen te wachten staat. 
Voor deze wereld, waar nog altijd  
de macht van de rijke landen beslist 
en niet hoe we deze aarde leefbaar  
kunnen houden voor iedereen,  
zeker voor de landen in het Zuiden.  

 

Bidden we: 
om licht en uitzicht voor allen  
die uitzien naar een nieuwe wereld  
en een andere tijd 
waarin waardig werk, recht, vrede,  
liefde en goedheid  
geen verre droom is voor elke mens. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen…. 
 
Bidden we  
om moed en kracht  
voor wie het moeilijk heeft, 
voor wie overladen wordt  
door de zorgen van het dagelijks leven, 
voor wie het zicht op een betere dag troebel blijft, 
voor wie geen toekomst ziet  
en voor wie er geen waardig werk is. 
Geef dat er licht komt voor hen in deze Kersttijd, 
door mensen die ze ontmoeten  
en het beste met hen voorhebben. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen…. 
 
Bidden we:  
voor de kinderen die vorige maand  
werden gedoopt, 
dat ze opgroeien in een veilige wereld. 
 

Voor onze geloofsgemeenschap: 
Dat er steeds mensen klaar staan  
om anderen te helpen  
zonder een oordeel te vellen. 
Dat we aandacht hebben  
voor hen die op de vlucht zijn,  
voor hen die verdriet hebben  
om het gemis van iemand (…). 
Advent is dromen dat Jezus zal komen…. 



Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God die er voor ons is,  
die altijd luistert en ons in liefde nabij is.  
 
Ik geloof in Jezus,  
die met ons mens is geworden,  
die niemand in de kou liet staan,  
die oog en hart had voor kleine mensen.  
 
Ik geloof in de Geest die ons bezielt,  
die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid,  
die Geest die alles nieuw maakt.  
 
Ik geloof in de Kerk, een mensengemeenschap  
die Gods droom begrijpt  
en probeert ernaar te leven 
om zo mee te bouwen aan een betere toekomst.  
 
Ik geloof dat de weg van Jezus  
een weg is die leidt naar het leven  
over de dood heen. Amen. 
 
Offerande 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bidden bij brood van leven 
Met recht en reden, God,  
spreken wij onze dank uit,  
hier en nu, overal en altijd.  
 
Gij hebt ons met de woorden  
van uw profeten en evangelisten  
uitzicht geboden op een wereld,  
beschenen door uw Licht:  
de aarde vol van waarheid en vrede,  
de hemel waaruit gerechtigheid neerziet.  
 
Zo hebt Gij in ons bestaan  
grote verwachtingen gewekt:  
troost voor degenen die treuren,  
genezing voor degenen die lijden,  
ontferming, genade en vergeving  
voor allen die zich tot U keren. 
 
Jezus ging zijn weg.  
Soms een stem die roept in de woestijn,  
soms bekleed met warme woorden.  
Oneffen paden maakte Hij recht,  
zodat de lammen weer konden lopen.  
Kronkelpaden maakte Hij recht zodat de mensen  
de weg naar U, God, weer vonden. 
 
Gezegend is Jezus, die met zijn komst  
ons leven met uw Naam heeft verbonden  
en met al wat daarin besloten ligt  
aan mededogen, liefde en genade.  
Die in allergrootste nederigheid  
aan uw rijk gestalte heeft gegeven.  
Die zijn hart heeft geopend  
voor vermoeide, machteloze mensen,  
en de kleinen niet vergeet. 
 
Onze Vader 

 
 
 



Gebed om vrede 
Gij God, die onvermoeibaar zijt  
in het maken van een nieuw begin,  
Gij doet ons weer opleven en geloven  
dat onheil ten goede gekeerd kan worden.  
Gij doet ons weer ervaren  
dat Gij uw vrede schenkt.  
Wij willen die vrede waarmaken, met elkaar. 
Amen.  
 
 

Inleiding op de communie  
Dan zal er vreugde zijn op aarde  
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.  
Door Hem en met Hem en in Hem  
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan  
in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.  
 
Communie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slotgebed 
God van leven en licht, 
geen duisternis houdt U tegen. 
U maakt telkens weer toekomst mogelijk. 
Het dode hout komt tot bloei, 
de oude stronk krijgt nieuw blad. 
God, geef dat ook wij werken  
aan een betere wereld 
als dragers van uw licht. Amen. 
 
 

Hoopvol op weg  
 
Mensen willen gewoon gelukkig zijn 
en in hun werk  
levensvoldoening vinden, 
werk op eigen maat, 
werk waarin ze goed zijn 
en dat ze graag doen. 
Mensen hebben er recht op 
trots te zijn op hun werk. 
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Lied 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 


